
Bedroefd maar dankbaar voor 
de mooie herinneringen nemen wij afscheid van

de heer

Urbaan Gaytant
Echtgenoot van mevrouw Helena Naert

geboren te Roeselare op 18 juli 1944,
stilletjes van ons heengegaan in de palliatieve eenheid Het Anker

te Roeselare op vrijdag 17 november 2023.

Liefdevolle echtgenoot, papa en opa.

Samen met u willen we afscheid nemen van Urbaan 
tijdens de uitvaartplechtigheid in de aula van 

Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare, 
op donderdag 23 november 2023 om 10.30 uur.     

Na de crematie zal de asurne 
een mooi plaatsje krijgen in huiselijke kring. 

Samenkomst aan de aula om 10.15 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst. 

Voor een stil moment bij Urbaan bent u welkom in het funerarium 
elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 16.00 tot 18.00 uur 

en zondag van 9.30 tot 10.30 uur. 

Condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Lieve echtgenoot van:
Helena Naert

Lieve papa en opa van:
Els Gaytant en Geert Werbrouck
 Lode en Cindy
  Femke en Ruben, Joran
 Maaike en Michael
  Elice, Amelie, Marie
 Sander en Lies
  Sebastien, James
 Iris en Danny
  Charles, Leon
Philip Gaytant en Kathy Verhaeghe
Sofie Gaytant en Geert Hazebrouck
 

Leeft verder in het hart van:
†Zuster Hildegard - Leona Gaytant
Schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Zijn aanverwante families:
Gaytant - Degryse en Naert - Verhelst

Een bijzonder woord van dank aan 
dokter Schauvliege, huisarts dokter Van Tongel,

thuisverpleging Alma Vero, dokters en verplegend 
personeel van de palliatieve eenheid Het Anker 
voor hun steun, warme zorg en genegenheid.

Rouwadres:   
Familie Gaytant - Naert,
p/a Gitsestraat 60 - 8800 Roeselare 

Als afscheid nemen een warme herinnering wordt.
Uitvaartzorg - Funerarium Lowie en Patrick Parmentier,  Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - 051 20 42 85

Stil ben je van ons heengegaan,

je hebt altijd voor ons klaar gestaan.

Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven

zo was je hele leven.

Je was een schat voor ons allen

je te moeten missen zal ons zwaar vallen. 



Groot was zijn liefde.
Groot is ons verdriet.

Prachtig zijn de vele mooie herinneringen.

Urbaan Gaytant


