
Bedroefd maar dankbaar voor 
de mooie herinneringen nemen wij afscheid van

mevrouw

Christiane Veracx
Echtgenote van de heer Maurits Clinckemaillie

geboren te Roeselare op 26 oktober 1945,
rustig overleden in het wzc De Oever te Oostnieuwkerke

op zondag 17 december 2023.

Samen met u willen we afscheid nemen van Christiane
 tijdens de uitvaartplechtigheid in de aula van 

Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare, 
op donderdag 21 december 2023 om 16.00 uur.       

Na de crematie zal de urne worden bijgezet op het urnenveld 
van de gemeentelijke begraafplaats te Oostnieuwkerke.

Samenkomst aan de aula vanaf 15.45 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.

Voor een stil moment bij Christiane bent u welkom in het funerarium 
elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur.

Condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Lieve echtgenote van:
Maurits Clinckemaillie 

Lieve mama en oma van:
Christoph Clinckemaillie en Heidi Dewulf
 Robby
 Sybren en Jelena
 Andres en Maïthé
Dominique Clinckemaillie en Inge Cornillie
 Philine en Matthias
 Estelle
Nathalie Clinckemaillie en Geert Desender
 Jelle en Lotte, Bavo
 Jarno en Maud
Emilie Clinckemaillie en Lode Declerck
 Louis
 Audric
 Henri
 Edouard

Zij leeft verder in het hart van:
Haar zus, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten

Haar aanverwante families:
Veracx - Vandamme
Clinckemaillie - Vansteelant

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar 
haar huisarts Heleen De Brabander, Familie hulp, 

Thuisverpleging Marijke Vanhoorne, dokters en verplegend 
personeel van AZ Delta in het bijzonder traumatologie, 
directie en verzorgend personeel van wzc De Oever 

voor hun oprechte warme zorg en bekommernis. 

Rouwadres:   
Dorpsplein11, bus 1.1 - 8840 Oostnieuwkerke 

Als afscheid nemen een warme herinnering wordt.
Uitvaartzorg - Funerarium Lowie en Patrick Parmentier,  Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - 051 20 42 85

Ons moeder, onze lieve oma.

Onze raadgever,

een harde werker,

met een sterk karakter.

Steeds doorzettend en volhardend.

Een bijzondere vrouw…. 



Langzaam ben je van ons weggegleden, 
elke dag een beetje meer.  

Telkens werd je weer iets ontnomen.  
De moeder van vroeger was je niet meer. 
Wij zagen heel goed je stille verdriet 

maar helpen konden wij je niet.  
Het is een gemis, 

een stille pijn, 
dat je nooit meer bij ons zult zijn.     Als iets liefs ons verlaat,

                 blijft toch de liefde...


