
Bedroefd maar dankbaar voor 
de mooie herinneringen nemen wij afscheid van

de heer

Georges Meeuws
Weduwnaar van mevrouw Simonne Vantomme 1937 - 2016

geboren te Roeselare op 28 januari 1934,
rustig overleden in het wzc De Oever te Oostnieuwkerke

op woensdag 13 december 2023.

Gewezen lid van de Roeselaarse Duikersclub
Gewezen lid van zwemvereniging De Waterratten Roeselare

Gewezen lid van fietsclub KWB
Gewezen lid van OKRA H.Hart

Samen met u willen we afscheid nemen van Georges
 tijdens de uitvaartplechtigheid in de aula van 

Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare, 
op donderdag 21 december 2023 om 10.30 uur.       

Daarna volgt de bijzetting van de urne op het urnenveld 
van de stedelijke begraafplaats, Groenestraat 399 te Roeselare. 

 
Samenkomst aan de aula vanaf 10.15 uur.

Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.

Voor een stil moment bij Georges bent u welkom in het funerarium 
elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 16.00 tot 18.00 uur 

en zondag van 9.30 uur tot 10.30 uur. 
Dit is mogelijk tot en met dinsdag 19 december 2023.  

Condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen:
Sabine en Chris Meeuws - Couvreur 
 Sander en Elisabeth
  Colette, Madelief
 Lucas en Annelies
  Lars
 Lara en Jordi
  Eléonore
Stefaan Meeuws
Filip en Katrien Meeuws - Plets
 Jasper en Lisa
 Céline

Leeft verder in het hart van:
Zijn zussen, schoonbroer, schoonzussen
neven en nichten

Zijn aanverwante families:
Meeuws - Demeulemeestere
Vantomme - Vandenberghe - Degryse

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar 
zijn huisarts Neil Callens, de thuisverpleging, de kinesist,

directie en personeel van wzc De Oever 
voor hun oprechte warme zorg en bekommernis. 

Rouwadres:   
Tumulusstraat 101, 8800 Roeselare
Marie-Louise Demeesterplein 3 bus 11, 8800 Roeselare
Sleihagestraat 45, 8840 Oostnieuwkerke 

Als afscheid nemen een warme herinnering wordt.
Uitvaartzorg - Funerarium Lowie en Patrick Parmentier,  Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - 051 20 42 85

Het hoort bij het leven

dat we allen moeten gaan,

’t is goed om af en toe heel even

daarbij eens stil te staan!

Geen uren en geen dagen,

genoeg om te verstaan:

het hoort ook bij het leven

om steeds weer door te gaan.

Jan Coghe



Stil ben je van ons heengegaan,
je hebt altijd voor ons klaar gestaan.

Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
zo was je hele leven.

Je was een schat voor ons allen
je te moeten missen zal ons zwaar vallen. 

Georges Meeuws
1934 - 2023


