
Afscheid nemen van een zachte man.
Dankbaar voor wie hij was.

Met een hart vol liefde en verdriet.
Hopend op eeuwig leven bij de Ene.

Dankbaar voor wat hij voor ons betekende, 
nemen wij veel te vroeg afscheid van 

de heer

Koen Wybo
Echtgenoot van mevrouw Greet Van Hevel

Geboren te Roeselare op 8 juni 1971,
rustig van ons heengegaan op de palliatieve zorgeenheid 

‘het Anker’ van AZ Delta op zaterdag 10 februari 2024, 
gesterkt door de Ziekenzalving.

Leraar godsdienst Sint-Jozefscollege Torhout.
Gepassioneerd door Linux. 

Samen met u willen wij afscheid nemen van Koen 
tijdens de uitvaartdienst in de Sint-Martinuskerk te 

Oekene op zaterdag 17 februari 2024 om 11.30 uur.     

Na de crematie zal hij terugkeren naar waar hij 
het liefst was, thuis omringd door zijn gezin.   

Samenkomst aan de kerk vanaf 11.15 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.

Bewaar het beeld van Koen in uw hart. 

Lieve man van:
Greet Van Hevel

Papa en opa van:
Emmanuel en Shelly Wybo - De Sutter

Laetitia
Roeland en Johanna Marichal - Wybo
Michaël en Lore Wybo - Van Gerwen

♥

Zoon van:
†Hendrik en Anne Marie Wybo - Devlieger 

Zijn schoonouders:
Guido en Magda Van Hevel - Pynket

Leeft verder in het hart van:
Zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, 
neven en nichten

Zijn aanverwante families:
Wybo - De Vlieger en Van Hevel - Pynket

Een oprecht woord van dank aan 
Dr. D. De Coninck en team, Atlashuisartsen,

Dokters en personeel van AZ Delta en UZ Leuven,
zijn kinesiste Valérie en aan alle mensen die Koen 

met veel liefde en zorg hebben omringd.

Online rouwregister:   
www.funerarium-parmentier.be

Rouwadres:   
Familie Wybo - Van Hevel, 
p/a Gitsestraat 60 - 8800 Roeselare 

Uitvaartzorg - Funerarium Lowie en Patrick Parmentier,  
Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - 051 20 42 85




