
Je liefde, je kracht,
je warmte en je lach.

We zullen je missen, iedere dag. 

    In intens verdriet. 
   Moeders gaan, maar sterven niet



Dankbaar voor alle mooie herinneringen 
nemen wij afscheid van

mevrouw

Christiana Vanhaelewyn
Weduwe van de heer Raymond Deneut 1943 - 1994

geboren te Roeselare op 20 augustus 1950,
rustig van ons heengegaan in AZ Damiaan 

te Oostende op woensdag 8 mei 2024.

Samen met u willen wij afscheid nemen van Christiana
 tijdens de afscheidsplechtigheid in de aula van 

Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare, 
op donderdag 16 mei 2024 om 10.30 uur. 

Na de plechtigheid volgt de bijzetting in de familiegrafkelder 
op de stedelijke begraafplaats, Komenstraat te Wervik.

Samenkomst aan de aula om 10.15 uur. 
Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.

Voor een stil moment bij Christiana bent u welkom 
in het funerarium elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur, 

zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur en zondag van 9.30 tot 10.30 uur. 

Condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Mama en meme van:
Cindy Deneut
Conny Deneut - Luc Provez
 Phebe Devos - Kevin Danneels
  Elea

Zus, schoonzus en tante van:
Johny Devolder - Rosa Vanhaelewyn en familie
Michel Vanhaelewyn - †Marie-Rose Messiaen en familie
Wilfried Vanhaelewyn - †Marleen Messiaen - 
 Martine  Verschaeve en familie
†Agnes Vanhaelewyn
†Patrick Vanhamme - Annie Vanhaelewyn en familie
Geert Dubois - Marleen Vanhaelewyn en familie
Oswald Bardyn - Martine Vanhaelewyn en familie
†Walter Vanhaelewyn - Gilberta Vanryckeghem en familie
Gilbert De Deyne - †Gabrielle Vanryckeghem en familie
Alice Vanryckehgem - André Six en familie

Haar aanverwante families:
Vanhaelewyn - Coudron 

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar
huisartsenpraktijk de Vuurtoren, dokters en verplegend 
personeel van AZ Damiaan Oostende in het bijzonder 

van de palliatieve eenheid, thuisverpleegsters van 
het Wit-Gele Kruis voor hun warme zorg en bekommernis.

Rouwadres:
Familie Deneut - Vanhaelewyn, 
p/a Gitsestraat 60, 8800 Roeselare

Als persoonlijk afscheid nemen een warme herinnering wordt…
Uitvaartzorg  Lowie en Patrick Parmentier, Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - 051 20 42 85

Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent,

Als je mensen ziet maar ze niet echt meer herkent,

Als je toch blijft strijden om bij ons te leven,

Dan hopen we dat je nu de rust is gegeven.


