
Dankbaar voor de mooie herinneringen 
nemen wij afscheid van 

de heer
Gerard Castelein

Echtgenoot van mevrouw Maria Vanderiviere.

Gewezen medewerker van Festival Dranouter.

Geboren te Woumen op 28 februari 1927,
rustig van ons heengegaan in het wzc Zonnelied 

te Ieper op zaterdag 29 juni 2024.

Samen met u willen wij afscheid nemen 
van Gerard tijdens de uitvaartdienst 

in de Sint-Janskerk, Marktplaats te Staden, 
op vrijdag 5 juli 2024 om 10.30 uur.  

Na de crematie vertrouwen wij hem toe 
aan de natuurelementen op de strooiweide 

van de gemeentelijke begraafplaats, 
De Carninstraat 6 te Staden. 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.15 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.

Voor een stil moment bij Gerard bent u welkom 
in het funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare, 

elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur.  

Online condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Lieve echtgenoot van:
Maria Vanderiviere

Lieve papa van:
Mireille Castelein - Marnique Deswarte

Lieve broer, schoonbroer en nonkel van:
†Lionel Castelein - †Madeleine Crabbe en familie
†Louis Castelein - †Paula Haeve - Ginette Saelens en familie
†Elie Castelein
Raphaël Castelein - Simonne Callewaert en familie
Patrick Castelein - Linda Schollaert en familie 
†Simonne Vanderiviere - †Albert Schacht en familie
Rachel Vanderiviere - Willy Vandaele en familie
Monique Vanderiviere - †Auriel Decoster en familie

Dooppeter van:
Patrick Castelein

Zijn aanverwante families:
Castelein - Maeckelberg en Vanderiviere - Lyphout 

Een liefdevol woord van dank aan 
zijn huisarts dr. Marc Leroy, directie - verzorgend personeel - 

vrijwilligers van wzc Zonnelied voor hun genegenheid,
warme zorg, en oprechte bekommernis. 

Rouwadres:   
Familie Castelein - Vanderiviere, 
p/a Gitsestraat 60 - 8800 Roeselare   

Als persoonlijk afscheid nemen een warme herinnering wordt ...
Uitvaartzorg Lowie en Patrick Parmentier,  Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - 051 20 42 85

Als je ouder wordt 
en niet meer weet waar je bent,

als je mensen ziet 
maar ze niet echt meer herkent,

als je toch blijft strijden 
om bij ons te leven,

dan hopen we 
dat je nu de rust is gegeven.



Gerard Castelein
1927 - 2024Herinner mij niet in sombere dagen,

herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon. 

    Elk afscheid is de geboorte 
                van een herinnering ...


