
Veel te snel na het overlijden van Isobel nemen wij nu afscheid van

Paul Verstaen
Weduwnaar van Isobel Van Daele 1938 - 2024

Geboren te Tielt op 29 augustus 1935,
omringd door zijn naasten van ons heengegaan 

in het AZ Delta te Rumbeke op maandag 1 juli 2024.

Wij nemen afscheid van Paul in beperkte kring.     

Na de uitvaartplechtigheid vertrouwen wij hem toe aan de natuurelementen 
op de strooiweide van de stedelijke begraafplaats, Groenestraat 399 te Roeselare.   

Er is geen gelegenheid tot groeten in het funerarium. Bewaar het beeld van Paul in uw hart. 

Nooit meer zal je door je tuin lopen 

waar iedere bloem en plant getuigde van je zorgende hand.



Lieve papa en opa van:
	 Anne-Marie Verstaen - Filip Bruyneel
	 	 Ann-Sofie Bruyneel - Thomas Deveughele
			   Loïc

Zijn aanverwante families:		
	 Verstaen - Lootens en Van Daele - Heytens

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar zijn huisarts Bart Gadeyne,
thuisverpleging Craig Vanbecelaere, verplegend en verzorgend personeel van WZC Sint Henricus, 

dokters en het verplegend personeel van het AZ Delta in het bijzonder Neuro-Cardiologie 
voor hun oprechte genegenheid en warme zorg voor Paul.

Medeleven betuigen kan via rouwadres of online condoleren:
	 Reigerstraat 25 - 8800 Roeselare 
	 www.funerarium-parmentier.be

Als persoonlijk afscheid nemen een warme herinnering wordt…
Uitvaartzorg - Funerarium Lowie en Patrick Parmentier, Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - 051 20 42 85

Altijd samen, nooit alleen. Onafscheidelijk, samen één.


