
Dankbaar voor alle liefde en de mooie herinneringen 
nemen wij afscheid van 

mevrouw
Rosa Witdoek

Echtgenote van de heer Marcel De Muijnck

Liefdevolle echtgenote en moeder

geboren te Hooglede op 21 april 1938,
rustig van ons heengegaan in het AZ Delta te Rumbeke

 op zondag 21 juli 2024.

Samen met u willen wij afscheid nemen van Rosa 
tijdens de afscheidsplechtigheid in de aula van 

Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare, 
op zaterdag 27 juli 2024 om 10.30 uur. 

Samenkomst aan de aula vanaf 10.15 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.

Voor een stil moment bij Rosa bent u welkom 
in het funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare, 

elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur.  

Online condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Zij blijft voor altijd verder leven in het hart van:

Haar echtgenoot:
Marcel De Muijnck

 
Haar zoon & partner:

Nico De Muijnck - Tim Garnich
 
Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten: 

†André Witdoek - Hilda Vanderauwera & familie
†Gerard Witdoek
†Georges Witdoek
†Florent Haspeslagh - †Godelieve Witdoek 
†Alois Arteel - †Agnes Witdoek & familie
†Rogier Witdoek - †Adrienne Messelier & familie
†André Condé - †Maria Witdoek & familie
†Marcel Witdoek
†Marguerite Witdoek & familie
Joris Jonckheere - Jeanne Witdoek & familie
†Egide Alliet - †Madeleine Witdoek & familie
†Jozef Witdoek - †Bernice Lemaitre & familie
†Frans Declercq - Lena Witdoek & familie
†Paul Witdoek - Marie-Therèse Declerq & familie
†Georges Vervaele - Agnes De Muijnck & familie
†Michel Verougstraete - Martha De Muijnck & familie
†Jozef Feys - Marcella De Muijnck & familie 

 
De aanverwante families: 

Witdoek - Declercq en De Muijnck - Tack 
 

Een liefdevol woord van dank aan Familiehulp, 
thuisverpleging Ilse Peperstraete en team, kinesitherapeut, 
haar huisarts dr. Wendy Demuynck, dokters en verplegend 

personeel van AZ Delta voor alle genegenheid, warme zorg
en oprechte bekommernis. 

Rouwadres:   
Familie De Muijnck - Witdoek, 
p/a Gitsestraat 60 - 8800 Roeselare   

Als persoonlijk afscheid nemen een warme herinnering wordt ...
Uitvaartzorg Lowie en Patrick Parmentier,  Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - 051 20 42 85

De bomen komen uit de grond

en uit hun stam de twijgen;

en ied’reen vindt het heel gewoon

dat zij weer bladeren krijgen.

We zien ze vallen naar de grond

en dan weer opnieuw groeien.

Zo heeft de aarde ons geleerd

dat al wat sterft opnieuw zal bloeien.

(Toon Hermans) 

Moeders gaan maar sterven niet,
ze leven verder in het hart

van hen die ze liefhebben.



Een moeder is een kostbaar iemand.
Ze zorgt en verzorgt je.

Ze troost je. 

    Als iets liefs ons verlaat,
         blijft toch de liefde. 


