
Dankbaar voor de mooie herinneringen 
nemen wij veel te vroeg afscheid van 

de heer
Geert Vandenberghe

Echtgenoot van mevrouw Heidi Callewaert.

Kwaliteitsverantwoordelijke bij Dicofoods Ardooie.

Geboren te Roeselare op 25 maart 1966,
rustig van ons heengegaan in het AZ Delta 
te Roeselare op zondag 8 september 2024.

Samen met u willen wij afscheid nemen van Geert 
tijdens de afscheidsplechtigheid in de aula van 

Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare, 
op zaterdag 14 september 2024 om 10.00 uur.   

Daarna vertrouwen wij hem toe 
aan de natuurelementen op de strooiweide 

van de stedelijke begraafplaats, Groenestraat 399 
te Roeselare.  

Samenkomst aan de aula om 9.45 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.

Voor een stil moment bij Geert bent u welkom 
in het funerarium elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur. 

Dit is mogelijk tot en met donderdag 12 september 2024. 

Online condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Lieve echtgenoot van:
Heidi Callewaert

Lieve papa van:
Thomas Vandenberghe

Lieve zoon en schoonzoon van:
†André Vandenberghe - †Cecile Van Maele
†Joseph Callewaert  - Iréna Claeys

Lieve broer, schoonbroer en nonkel van:
Bart Vandenberghe - Linda Baumgartinger en dochter
†Koen Vandenberghe en kinderen
Luc Vanderschelden - Anneke Callewaert en kinderen

Zijn aanverwante families:
Vandenberghe - Van Maele
Callewaert - Claeys 

Een liefdevol woord van dank aan 
Huisartsenpraktijk De Zilverberg, thuisverpleging 

Kathy Callewaert en team, kinesisten van Forme health hub,
dokters en verplegend personeel van AZ Delta voor hun 
genegenheid, warme zorg, en oprechte bekommernis. 

Rouwadres:   
Familie Vandenberghe - Callewaert, 
p/a Gitsestraat 60 - 8800 Roeselare 

Als persoonlijk afscheid nemen een warme herinnering wordt ...
Uitvaartzorg Lowie en Patrick Parmentier,  Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - 051 20 42 85

Zwijgzaam
stil en zonder vragen

wilde jij je ziekte dragen.
Je vocht met al je levenskracht
voor elke nieuwe dag en nacht.

Zo ben je langzaam... moegestreden
uit ons midden weggegleden

en na een dappere maar ongelijke strijd
ben je nu uit je lijden bevrijd. 



Geert  Vandenberghe
1966 - 2024

Je loslaten was niet makkelijk,
maar je bent nu 

op een plaats zonder pijn,
gedragen op de vleugels 

van onze liefde. 


