
Dankbaar voor de mooie herinneringen 
nemen wij afscheid van 

mevrouw
Yolande Verbrugghe

Weduwe van de heer Roger Vantournhout 1931 - 1987

Lid van OKRA Onze-Lieve-Vrouw.

Geboren te Roeselare op 10 september 1931,
rustig van ons heengegaan in het wzc BEN 
te Roeselare op vrijdag 27 september 2024.

Samen met u willen wij afscheid nemen van 
Yolande tijdens de afscheidsplechtigheid in de aula 

van Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare, 
op vrijdag 4 oktober 2024 om 10.30 uur.   

Na de plechtigheid volgt de bijzetting 
in de familiegrafkelder op de stedelijke begraafplaats, 

Groenestraat 399 te Roeselare.  

Samenkomst aan de aula vanaf 10.15 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.

Voor een stil moment bij Yolande bent u welkom in het funerarium 
elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 16.00 tot 18.00 uur 

en zondag van 9.30 tot 10.30 uur. 

Online condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Lieve mama en oma van:
Geert Vantournhout - Linda Dekeerle

Indra Vantournhout - Dimitri Sandrap
Senne

Ingmar Vantournhout
Igor Vantournhout - Dirkje Waaijenberg

Joshua
Jonas

Dorine Vantournhout - Koffi ‘Sebastien’ Adjeodah
Ezechiel Adjeodah
Samuel Adjeodah

Lieve zus, schoonzus en tante van:
†Leona Verbrugghe - †Gilbert Verhelst en familie
†Roger Verbrugghe - †Margeretha De Ram en familie
†Georgette Verbrugghe - †Hendrik Maddens en familie

Haar aanverwante families:
Verbrugghe - Vantournhout

De familie wil graag dokter Marc De Brabandere uitdrukkelijk 
bedanken voor de jarenlange wekelijkse bezoekjes en zorg. 

Ook een woord van dank aan haar huisarts Wim Goderis.
We danken graag de directie - personeel - vrijwilligers van wzc 
BEN, in het bijzonder wooneenheid 3 voor hun genegenheid,

warme zorg en oprechte bekommernis. 

Rouwadres:	 		
Familie Verbrugghe - Vantournhout, 
p/a Gitsestraat 60, 8800 Roeselare    

Als persoonlijk afscheid nemen een warme herinnering wordt ...
Uitvaartzorg Lowie en Patrick Parmentier,  Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - 051 20 42 85

Nu je voorgoed verdwenen bent 
vul ik mijn hart vol tederheden:

de goede dingen en het warme woord
toen je nog leefde hier beneden. 

Nu je voorgoed verdwenen bent
voel ik je desondanks  nog leven:
het lijkt wanneer ik tot je spreek 

dat ik je nog de hand kan geven. 

Jan Coghe



Yolande Verbrugghe

Ik heb lang en gelukkig geleefd,
mij met weinig tevreden gesteld,
niets gevraagd en veel gekregen.


