
Degenen die ik lief heb verlaat ik
om diegenen die ik lief had en miste

terug te vinden.

Danny Soen



Veel te vroeg maar dankbaar voor de mooie herinneringen 
nemen wij afscheid van 

de heer
Danny Soen

Echtgenoot van mevrouw Lilya Melikyan.

Gepassioneerd houtbewerker en vogelliefhebber.

Geboren te Roeselare op 31 oktober 1961,
rustig van ons heengegaan in de palliatieve eenheid 
‘Het Anker’ te Roeselare op vrijdag 4 oktober 2024.

Samen met u willen wij afscheid nemen 
van Danny tijdens de uitvaartdienst in de 

Onze-Lieve-Vrouwkerk, Dorpsplein 3 te Oostnieuwkerke, 
op vrijdag 11 oktober 2024 om 10.00 uur.   

Na de plechtigheid volgt de bijzetting 
in het familiegraf op de stedelijke begraafplaats, 

Groenestraat 399 te Roeselare.  

Samenkomst aan de kerk vanaf 9.45 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.

Voor een stil moment bij Danny bent u welkom 
in het funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare, 

elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur.  

Online condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Zijn echtgenote:
Lilya Melikyan

Kinderen en kleinkinderen van Lilya:
Nariné Melikyan - †Artur Sahakyan

Hélène
Mira
Edmond

Zijn zussen, schoonbroers, neven en nichten: 
Paulette Soen - Noel Depoorter en familie
Ginette Soen - Luc De Lavie en familie
Nicole Soen - Patrick Willemyn en familie 

Zijn aanverwante families:
Soen - Vanhoorne - Melikyan 

Een liefdevol woord van dank aan 
zijn huisarts dokter Neil Callens, zijn behandelende arts 
dokter Vandecandelaere, verzorgend personeel en 

vrijwilligers van palliatieve eenheid ‘Het Anker’ 
van AZ Delta te Roeselare voor hun genegenheid,

warme zorg, en oprechte bekommernis. 

Rouwadres:   
Familie Soen - Melikyan, 
p/a Gitsestraat 60, 8800 Roeselare  

Als persoonlijk afscheid nemen een warme herinnering wordt ...
Uitvaartzorg Lowie en Patrick Parmentier,  Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - 051 20 42 85

Geen woorden kunnen het beschrijven, 
de pijn die wij voelen 

om jou te moeten laten gaan.  
De ongelijke strijd die jij moest strijden 

al van het begin af aan.  
Geen woorden om het uit te leggen 

hoe graag jij nog bij ons wilde zijn.  
Geen woorden kunnen het beschrijven, 

wat we voelen doet zo’n pijn. 


