
Dankbaar voor de mooie herinneringen 
nemen wij afscheid van 

de heer
Roland Deseck

Echtgenoot van mevrouw Astrid Huyghe.

Oprichter van Electro Deseck.

Geboren te Roeselare op 15 oktober 1934,
thuis rustig van ons heengegaan te Roeselare

op woensdag 23 oktober 2024.

Samen met u willen wij afscheid nemen van Roland 
tijdens de afscheidsplechtigheid in de aula van 

Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare, 
op woensdag 30 oktober 2024 om 10.30 uur.    

Na de crematie zal Roland thuis een mooi plaatsje 
krijgen bij zijn echtgenote.   

Samenkomst aan de aula vanaf 10.15 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.

Voor een stil moment bij Roland bent u welkom in het funerarium 
elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 16.00 tot 18.00 uur 

en zondag van 9.30 tot 10.30 uur.   

Online condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Lieve echtgenoot van:
Astrid Huyghe

Lieve papa en pepe van:
Tony Deseck en Fanny Renier

Sharon en Stijn
Maxime, Margaux, Louis

Kimberly en Maarten
Vic, Lise

Patsy Deseck en Wim Pinoy
Jens en Charlotte

Claude Deseck en Kristel Soetemans
Giovanny
Amelien en Robin

Ilüna, Miquél
Xena en Aghinni

Nanou
Elise en Dylan

Dietrich

Leeft verder in het hart van: 
Zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten  

Zijn aanverwante families:
Deseck - Anseeuw en Huyghe - Vandamme 

Een liefdevol woord van dank aan 
zijn huisarts dokter Elise Uyttersprot, de thuisverpleging 

van Altrio, dokters en verplegend personeel van AZ Delta
voor hun genegenheid, warme zorg 

en oprechte bekommernis. 

Rouwadres:	 		
Familie Deseck - Huyghe,
p,a, Gitsestraat 60 - 8800 Roeselare 

Als persoonlijk afscheid nemen een warme herinnering wordt ...
Uitvaartzorg Lowie en Patrick Parmentier,  Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - 051 20 42 85

Afscheid

Het is tijd voor mij om te gaan
nu geen tranen meer

kijk naar de hemel en geloof
eens zien wij elkander weer.

Tijd voor mij jou te verlaten
geen verdriet meer en geen pijn
kijk naar de regenboog en weet

ik zal er altijd zijn.

Het zal niet eeuwig duren
eens komt er een moment

dat ik je weer zal vasthouden
dat je weer bij me bent.

Tijd voor ons om afscheid te nemen
droog je tranen nu

kijk ’s avonds naar de sterren
weet dat ik van je hou.

Denk aan mij en wens mij
altijd heel dicht bij

praat met mij, verdring de pijn
ik zal er altijd voor je zijn. 



Stil ben je van ons heengegaan,
je hebt altijd voor ons klaar gestaan.

Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
zo was je hele leven.

Je was een schat voor ons allen
je te moeten missen zal ons zwaar vallen. 

De hemel heeft er 
				       een mooie ster bij ...


