
Dankbaar voor de mooie herinneringen 
nemen wij afscheid van 

mevrouw
Monique Geeraert

Weduwe van de heer Gilbert Deceuninck 1939 - 2014

Geboren te Antwerpen op 31 juli 1942,
rustig van ons heengegaan in wzc De Oever 

te Oostnieuwkerke op zondag 3 november 2024.

Samen met u willen wij afscheid nemen van Monique 
tijdens de afscheidsplechtigheid in de aula van 

Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare, 
op zaterdag 9 november 2024 om 10.00 uur.    

Na de plechtigheid volgt de bijzetting van de urne 
op het urnenveld van de gemeentelijke begraafplaats, 

Sleihagestraat te Oostnieuwkerke. 

Samenkomst aan de aula vanaf 9.45 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.

Voor een stil moment bij Monique bent u welkom in het funerarium 
elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur. 

Dit is mogelijk tot en met donderdag 7 november 2024.   

Online condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Haar kinderen: 
Dirk Deceuninck - Fabienne Baccarne

Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen: 
Melissa Deceuninck - Niels Boudewyn
 Basile
 Baptiste

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:  
†Carmen Geeraert - †Eddy Gouwy - Paul Crevits en familie
Rosita Geeraert - Patrick Huyghe
Miquel Geeraert - Katrien Desimpel en familie
Pedro Geeraert - Marian Bol en familie
Annie Deceuninck
Christiane Deceuninck - Erik Dewitte en familie
Gabriël Deceuninck - Vera Willems en familie
Gisèle Deceuninck - Frans Borry en familie
Liliane Deceuninck - Etienne Costeur en familie
Lucien Deceuninck - Liliane Vandenberghe en familie

Haar aanverwante families:
Geeraert - Platteeuw en Deceuninck - Cruyt

Een liefdevol woord van dank aan 
haar huisarts dokter Heleen Debrabandere, 

directie - personeel - vrijwilligers van wzc De Oever, 
dokters en verplegend personeel van de Nierdialyse van het 

AZ Delta voor hun genegenheid, warme zorg 
en oprechte bekommernis. 

Rouwadres:   
Familie Deceuninck - Geeraert
p/a, Gitsestraat 60 - 8800 Roeselare 

Als persoonlijk afscheid nemen een warme herinnering wordt ...
Uitvaartzorg Lowie en Patrick Parmentier,  Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - 051 20 42 85

Beetje bij beetje 
moesten wij je verlaten. 
Wij konden op het laatst 
niet meer met je praten. 

Die blik, die stilte deed vaak zo’n zeer, 
de moeder van vroeger was je niet meer. 

We zagen wel je stil verdriet, 
maar helpen konden we je niet. 



De dood is als het doven van een kaars. 
Als de ochtend is aangebroken, 

schuilt achter de tranen van verdriet, 
de glimlach van de herinnering. 

De hemel heeft er 
       een mooie ster bij ...

Monique Geeraert
1942 - 2024


