
Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor al het 
mooie dat zij ons gegeven heeft, nemen wij afscheid van 

mevrouw
Jeanne Bekaert

‘Moetje, Jeanneke, Jeanje’

Weduwe van de heer Urbain Timperman 1927 - 1980.

Geboren te Woumen op 5 juni 1931,
rustig van ons heengegaan in het AZ Delta te Roeselare 

op woensdag 8 januari 2025.

Om God te danken voor dit waardevol leven en 
sterven nodigen wij u uit om met ons deel te nemen aan 

de Eucharistieviering in de parochiekerk H. Hart, 
Hippoliet Spilleboutdreef 36 te Roeselare, 

op donderdag 16 januari 2025 om 10.30 uur.  

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder op de 
stedelijke begraafplaats, Groenestraat 399 te Roeselare. 

Samenkomst aan de kerk vanaf 10.15 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.

Voor een stil moment bij Jeanne bent u welkom in het funerarium 
elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 16.00 tot 18.00 uur 

en zondag van 9.30 tot 10.30 uur.   

Online condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen:  
Willy Timperman
Eddy Timperman
Koen Dequidt - Rita Timperman

Stijn Dequidt
Andi Lycett - Lore Dequidt

Ivy
Rik Timperman - Annemie Buyle

Niels Timperman - Marta Gnych
Emilia
Lena

Kevin Rommelaere - Ellen Timperman
Claire

Johan Mahieu - Ria Timperman
Henk Schouteeten - Silvia Mahieu

Amelie
Axelle

Griffin Moeyaert - Nathalie Mahieu
Remi
Jerome

Haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:   
†Omer Timperman - †Georgette Charles - 

†Yvonne Loones en familie
†Julien Declerck - †Angele Timperman en familie
†Gilbert Timperman - †Martha Barbary en familie
†Edgard Deprez - †Andrea Timperman en familie
Hugo Timperman - Annette Proot en familie  

Haar aanverwante families:
Bekaert - Vermeersch en Timperman - Glorie 

Een liefdevol woord van dank aan haar huisarts, 
thuisverplegingsteam van Isabel Bourdeau, 

dokters en verzorgend personeel van AZ Delta voor 
hun genegenheid, warme zorg, en oprechte bekommernis. 

Rouwadres:	 		
Familie Timperman - Bekaert
p/a, Gitsestraat 60 - 8800 Roeselare 

Als persoonlijk afscheid nemen een warme herinnering wordt ...
Uitvaartzorg Lowie en Patrick Parmentier,  Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - 051 20 42 85

En als ik dood ga, huil maar niet

ik ben niet echt dood, moet je weten.

‘t Is maar een lichaam dat ik achterliet.

Dood ben ik pas als jij me bent vergeten.



Groot was haar liefde.

Groot is ons verdriet.

Prachtig zijn de vele mooie herinneringen. 

Jeanne Bekaert
1931 - 2025


